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Pieter Cornelis Kok (1946) sloot zijn marine carriére af eind 2001 als
Commandeur in de functie van Marine- en Defensie Attachee in de
Verenigde Staten van Amerika.. Hij diende zowel op zee als op de wal
in nationaal zowel als in NATO verband en bekleedde diverse
commando’s van fregatten, het Nederlandse Eskader in de Perzische
Golf tijdens de Golfoorlog , de Marine- en later de Militaire
Inlichtingendienst.

In zijn functie van Eskadercommandant en Commandant van de
Groep Escorteschepen werd hem gevraagd lid te worden van het
bestuur van de Stichting. Vanaf 2003 heeft hij zich, m.n. in
samenwerking met Saco van Idsinga, geconcentreerd op de
organisatie en viering van het De Ruyterjaar in 2007. Hij werd daartoe
ook lid van de voor dat doel opgerichte werkstichting “400 Jaar
Michiel de Ruyter”. In een totaal verschillende discipline werd hij in
2007 mede creator, met de beeldhouwster Tonneke van Harten uit

- Nieuwkoop, van de bronzen plaquette die bevestigd aan het
standbeeld van admiraal De Ruyter op de Vlissingse Boulevard, herinnert aan de bevrijding door de admiraal
van 26 Hongaarse predikanten uit galeislavernij.

In 2011 verliet hij het bestuur om die functie te verwisselen met die van lid van de Raad van Advies van de
Stichting.



