In het voorjaar van 1676 overleed de gevierde admiraal
Michiel de Ruyter aan wondkoorts in de Baai van Syracuse.
Sinds 1677 is hij bijgezet in de de crypt onder het
hoogaltaar van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Hoe is dit zo gekomen en wat weten we over de plek waar hij is bijgezet?

Deze onderwerpen staan centraal in de lezingen tijdens het symposium op
zaterdag 8 maart 2025.

16.30 zaal open
17.00 Opening en lezingen
17.50 kranslegging bij praalgraf
18.00 bezoek in de crypt
19.00 einde
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In 2018 stelde het bestuur van de stichting zich de vraag waarom er geen
gelegenheiid geweest zou zijn contact op te nemen met de Katholieke
autoriteiten over het ter aarde bestellen van de Protestantse ingewanden van
de Ruyter. Deze waren tijdens het balsemen van zijn lichaam immers
verwijderd en dienden met respect begraven te worden. Aangezien zijn lichaam



na het overlijden op 29 april 1676 nog drie maanden in de Baai van Syracuse
aan boord van de Eendragt verbleef leek er voldoende tijd geweest te zijn voor
enige correspondentie.

Naar nu is gebleken was er wel degelijk sprake van een briefwisseling en is er
ook een ligplaats van Michiel's ingewanden bekend. Zowel de Nederlandse als
de Siciliaanse geschiedschrijving is daarmee aangevuld.

Een jaar voor een memorabele herdenking van het 350ste sterfjaar in 2026
leent komend symposium zich voor een toelichting op de omstandigheden rond
de dood van de Ruyter en wat er sindsdien gebeurd is.

Een lezing gaat daarom in op de aanloop naar de slag bij de Etna (Agosta)
waarbij Michiel het leven liet. Tevens wordt de tocht van zijn lichaam naar de
Nieuwe Kerk besproken. Dit hebben we niet eerder zo gedetailleerd gedeeld.
Graddy Boven, conservator Marine Museum, zal daarover een lezing
verzorgen.

Maar waar ligt hij nu? Hoe nieuw is de Nieuwe Kerk eigenlijk? De bouw en veel
meer interessante details zijn voor velen van ons onbekend. Recent is het boek
"De Strijd van de Steenhouwer" van de hand van Mirjam Molenaar

uitgekomen, waarin op boeiende wijze over de tijd, de bouw en spannende
anekdotes wordt verhaald. Haar lezing zal licht werpen op de Nieuwe Kerk. Het
boek is via de handel en op internet te verkrijgen.

Wilt u zich aanmelden voor het symposium?

e Overmaken € 16,76 per persoon ovv 8mrt <uw naam>

o Stichting M de Ruyter NL 30 ABNA 0642 3675 82

o Stichting@deruyter.org indien u bevestiging wenst

o Gebruik museumkaart wordt door de Nieuwe Kerk op prijs gesteld

o Extra donaties zijn uiteraard welkom

« Bemanningsleden, vaste donateurs en genodigden die deze nieuwsbrief
ontvangen graag een email sturen voor reservering van zitplaats en zijn
vrijgesteld van kosten.
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